Vanuit Nederland op de heilbot?

Op de site van Schuttevaer, het ‘vakblad voor de scheepvaart’
(www.schuttevaer.nl ), verscheen eerder deze week een vangstmelding van
een in Nederlands water gevangen heilbot

Nu kennen we natuurlijk onze vertrouwde bot onder onze stranden, maar
een heuse heilbot? Dat is ronduit spectaculair nieuws!
We citeren daarom het bericht van Schuttevaer.nl:

Onder invioed van het koude weer van de afgelopen weken trekken de garnalen
uit het ondiepe kustwater naar dieper water, met in hun kielzog de
garnalenkotters. De vissers zitten nu soms op ruim vijf mijl uit de kust, waar ze
normaliter op steenworpafstand van het strand vissen.

Behalve garnalen vangen ze ook nog wel eens wat bijvis. Zo vond de bemanning
van de GO-29 dik vijf mijl uit de kust van Katwijk een heilbot in het net.
Schipper Jan de Visser had dit nog niet eerder meegemaakt. Heilbot komt
overwegend in ijskoude, noordelijke wateren voor en zelfs in de Noordzee is hij
redelijk zeldzaam. Volgens opvarende IJsbrand Koornneef zat de maag van de
12 kilo wegende heilbot vol met schar. “De zeewatertemperatuur is ideaal voor
heilbot en er zit zat schar onder de kant, dus hij kon zijn maag vol eten.”.

In uitgave 2012/1 van het zoute magazine Zeehengelsport stond een boeiend
artikel over het slepen met pluggen op heilbot.

Kom op: Nederlandse en Vlaamse boothengelaars: haal de leeglopers van de
haken en monteer een fikse Rapala!

Zover zal het natuurlijk niet gauw komen, maar opzienbarend is deze vangst
zeker!

Visser IJsbrand Koornneef laat trots de heilbot zien.
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